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01 Joanneskerk
De Lind 50

De kerk is toegewijd aan Joannes
(Lenartz) van Oisterwijk, één van de
19 martelaren van Gorinchem. De 1e
fase van de kerk werd in 1928 door de
bekende architect H. Valk gebouwd en
naar het ontwerp van zijn zoon werd
in 1951 het toren- en portaalcomplex
aangebouwd. Aan de buitengevel is
goed te zien wat de 1e en 2e fase is.

Jodenkerksteeg

07 Jodenkerksteeg
Jodenkerksteeg

In dit steegje was vroeger de synagoge
gevestigd, in de 19e eeuw woonden in
deze omgeving veel Joodse gezinnen.
Eén muur is nog zichtbaar. In 2020 is op
deze muur een herinneringsplaquette
aangebracht met in de Davidster de He-
breeuwse tekst “Op het leven”.

02 Lindeboom
De Lind

Deze boom is honderden jaren oud

en daarmee de oudste boom van
Oisterwijk. De linde van Oisterwijk heeft
lange tijd gediend als plaats waar recht-
gesproken werd. Ook vond hier de kaas-
en eiermarkt plaats. Eind 15e eeuw werd
een kapel bij de boom geplaatst met
daarin een Mariabeeld, vandaar de naam
‘Marialinde’.

08 Lodewijks kerkje
Kerkstraat 64

Dit rijksmonument stamt uit 1810. De
protestanten kregen van Lodewijk
Napoleon 7000 gulden voor de bouw
van het kerkje, nadat zij de katholie-
ke kerk (Petruskerk) moesten verlaten.
Achter de kerk bevindt zich de
lommerrijke protestantse begraafplaats,
de poort vind je links van de kerk.

03 Het Oude Raadhuis
De Lind 56

Het uit 1899 daterende gebouw in eclec-
tische stijl staat op de plaats waar in de
Middeleeuwen de kapel van Onze Lieve
Vrouw ter Linde stond. De kapel werd
vanaf 1728 als raadhuis gebruikt en on-
derging in 1836 een verbouwing. In 1899
werd het definitief gesloopt en kwam het
nieuwe Raadhuis tot stand.

09 Oudste huis

Kerkstraat 90

Dit pand uit begin van de 17e eeuw is het
oudste huis van Oisterwijk. Het is tijdens
de tweede helft van de 80-jarige oorlog
gebouwd door de aan de Petruskerk ver-
bonden priester Goyaart Hendriks van
Gorcum. Vanouds een brouwkuip. Later
hebben er altijd veel ambachtslieden
gewoond; een smid, een timmerman en
een meubelmaker. Onder het voorhuis,
het deel dat vermoedelijk gebouwd is
in 1633, bevinden zich twee grote oude
kelders met een tongewelf (halfrond).

04 De Swaen
De Lind 47

Vanaf de late Middeleeuwen was dit een
herberg, ook was hiertijden de oorlog het
‘Ortskommandantur’ gevestigd. Midden
jaren 70 kocht Henk aan de Stegge,
oprichter en eigenaar van Meubelfabriek
Oisterwijk, een versleten hotel in
Oisterwijk. Na een grote renovatie werd
in 1978 hotel-restaurant De Swaen
geopend. Chefkok Cas Spijkers heeft
hier het nieuwe koken op de kaart
gezet en 2 Michelin sterren behaald.
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10 Sint Petruskerk
Kerkplein 1

Het kerkplein is het oudste gedeelte
van Oisterwijk. De kerk werd gebouwd
in 1895-1897, ontworpen door Dr. Pier-
re Cuypers, tevens architect van het
Rijksmuseum in Amsterdam. De toren is
67,5m hoog en heeft een carillon met 42
klokken. In 1998 is de Petruskerk getrof-
fen door een grote brand, waardoor de
toren is ingestort. Het heeft ruim een jaar
geduurd om alles te herstellen. Tegen-
over de kerk bevindt zich het bronzen
beeld van de Oisterwijkse pater Adriaan
Poirters (volksprediker en hekeldichter,
de '‘Brabantse Cats'’).

05 Trouwlaantje
De Lind

Het Lindelaantje werd vroeger het vrou-
wenlaantje genoemd, omdat het voer-
de naar de Lieve Vrouwenkapel. Dit
pad met 200 jaar oude lindebomen is
eind 18e eeuw aangelegd. In de volks-
mond heet dit het Trouwlaantje, om-
dat bruidsparen via dit laantje op ro-
mantische wijze het stadhuis bereiken
voor de huwelijksceremonie. Om het
einde van de Republiek der Verenigde
Nederlanden te vieren, werd in 1794 een
vrijheidsboom geplant tegenover het
oude Raadhuis. Deze boom staat sym-
bool voor vrijheid, gelijkheid en broe-
derschap. Deze boom is de enige nog
overgebleven vrijheidseik in Nederland
en heeft een monumentale status.

11 bij Robart
Almystraat 14

Zien, ruiken, proeven en beleven. Het
is de missie van ‘bij Robért’ om zoveel
mogelijk mensen te laten genieten van

het bakkersvak. Sinds 2014 is het bedrijf

gevestigd in het monumentale pand van
de voormalige Oisterwijkse leerfabriek.
Via een lange gang met glazen wand
zie je de boulangers, patissiers en cho-
colatiers aan het werk; het bakkersam-
bacht in al z'n facetten. Je komt uit in de
winkel, waar je kunt genieten van échte
Brabantse gastvrijheid en ambachtelijke
producten - vakkundig gemaakt met eer-
lijke ingrediénten.

Robert van Beckhoven is in Nederland
de enige vakman met zowel de titel
Meester Patissier als Meester Boulanger.

06 Oude postkantoor
Kerkstraat 2

In 1888 verkreeg Oisterwijk haar

Koninklijke postkantoor, dat nog altijd
met gouden letters op de gevel staat.

In 1905 volgde interlokaal telefoonver-
keer, een 'Rijkstelephoonkantoor voor
Intercommunale gesprekken’. Boven het
postkantoor bevond zich het woonhuis
van de directeur. Sinds 2010 is in dit
pand Boekhandel Oisterwijk gevestigd.

12 EKWC
Almystraat 10

EKWC is een internationale artist-in-
residence en centre-of-excellence voor
keramiek. Al meer dan 50 jaar worden
hier, van over de hele wereld, kunste-
naars, designers en architecten ontvan-
gen om te experimenteren met klei. Dit
levert zowel bijzondere kunstwerken op,
als technische innovaties. De resultaten
zijn te zien in musea van New York tot
Tokyo. Het centrum is gevestigd in de
voormalige ververij en looierij van de
Koninklijke Verenigde Leerfabriek in Oi-
sterwijk. Een monumentaal gebouw dat
destijds de grootste leerfabriek van Eu-
ropa was. Een plek waar historie, inspi-
ratie en maken al meer dan een eeuw
samengaan.



